
Kerst in het ziekenhuis 

Kenny, de jongen met de ‘broze bottenziekte’, 

heeft de afgelopen tijd een groeispurt gehad. 

Daardoor had hij opnieuw een operatie nodig 

om de pinnen in zijn bovenbenen te vervangen 

voor langere pinnen zodat zijn botten recht blij-

ven groeien. Meestal wordt er geprobeerd zijn 

operaties in vakanties te plannen, zodat hij geen 

school hoeft te missen, en zo ook nu in de kerst-

vakantie. We hoopten dat hij vòòr de kerst weer 

naar huis zou kunnen gaan, maar helaas was de 

operatie niet goed geslaagd waardoor er een 

tweede operatie gepland moest worden en Ken-

ny dus met kerst in het ziekenhuis lag…! Ieder 

ander zou daar waarschijnlijk nogal ontmoedigd 

en chagrijnig van worden: Zo niet Kenny. Hij weet 

positief en opgewekt te blijven en het was dan 

ook gezellig om hem op 1e kerstdag te bezoeken 

in het ziekenhuis. Inmiddels is de 2e operatie ge-

slaagd en Kenny mocht het ziekenhuis verlaten. 

Bidden jullie mee dat hij goed en snel mag her-

stellen? 

 

Speciaal kerstprogramma met de kinderen uit de buurt 

Half december begon voor veel kinderen de 

kerstvakantie al en hebben we in totaal zo’n 

driehonderd kinderen uit de buurt verwelkomd bij 

het Embrace Center voor een speciaal kerstpro-

gramma. Een mooie start voor de vakantie waar-

in ze de mooie boodschap van kerst meekregen 

op een enthousiaste manier, en uiteraard was er 

ook wat lekkers. Het blijft ontzettend fijn dat het 

Embrace Center de mogelijkheid en ruimte biedt 

om naast de 30 ‘Embrace kinderen’ ook uit te 

kunnen reiken naar zoveel andere kinderen uit 

de buurt! 

 

Tel je zegeningen één voor één  

Het is altijd een mooi gebruik om aan het 

eind van het jaar terug te kijken en te be-

noemen waar je dankbaar voor bent. Nu 

is 2024 best wel een zwaar jaar geweest 

voor Burundi vanwege de aanhoudende 

brandstoftekorten, economische malaise, 

overstromingen, waardoor het soms mak-

kelijker voelt om te klagen. Juist daarom is 

het een goede oefening en er is altijd nog 

meer dan genoeg om dankbaar voor te 

zijn:  

• Voor het mooie, ruime Embrace Cen-
ter; 

• Dat we mochten uitreiken naar veel 
kinderen uit de buurt; 

• Voor de muzikale ontwikkeling van 
een heel aantal kinderen; 

• Voor de wekelijkse traditionele Burun-
dese drumlessen die de Embrace 
jongens samen met jongens uit de 
buurt krijgen; 

• Voor de nieuwe kinderen die zich bij 
de Embrace familie gevoegd heb-
ben; 

• Voor de enorme inzet en toewijding 
van de staf ; 

• Dat God elke dag weer voorzien 
heeft in voldoende eten; 

• Voor de tieners die de basisschool 
hebben afgerond en op de middel-
bare school zijn begonnen; 

• Voor het gezellige en opbouwende 
uitje dat we met de Embrace staf en 
team konden doen; 

• Voor alle kinderen die stuk voor stuk 
een zegening van God zijn! 
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Feestelijke jaarafsluiting 

Op zaterdag 28 december mochten we de ouders/verzorgers van de Embrace kinderen 

ontvangen om met hen de voortgang van de kinderen te bespreken, hebben we een aan-

tal kinderen in het zonnetje gezet die goed hun best hebben gedaan, en was er een fantas-

tische uitvoering van de Burundese drum door de jongens van Embrace en uit de buurt. 

Ook de mensen uit de buurt waren hiervoor uitgenodigd en zij  genoten ook zichtbaar van 

dit indrukwekkende ‘oudejaarsconcert’!  

Kenny in het ziekenhuis, met glimlach :) 

Embrace ladies in traditionele kleding 
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