
Back 2 school!  

Na een lange zomervakantie van tweeëneenhalve 

maand zijn op maandag 16 september ook in Burundi 

de scholen weer begonnen. Op zaterdag 14 september 

hebben we bij Embrace het nieuwe schooljaar op een 

feestelijke manier ingeluid: Met een extra lekkere 

maaltijd met kip en een toetje met fruitspiesjes. Daarna 

was het tijd voor zang en dans om God te danken en te 

prijzen, voorbereid en uitgevoerd door een aantal 

jongens en meiden die lieten zien dat ze zich op 

muzikaal vlak steeds verder ontwikkelen: Op drums, op 

het keyboard en met zang. Een Embrace teamlid nam 

vervolgens het woord om vanuit het Woord van God de 

kinderen aan te moedigen voor het komende schooljaar. 

Vervolgens was het tijd om een aantal kinderen en jon-

geren in het zonnetje te zetten voor hun goede inzet en 

vooruitgang in het afgelopen schooljaar, maar ook qua 

houding en gedrag. Dit werd gevolgd door het uitdelen 

van de nieuwe schooluniformen, schooltassen -en spul-

len, schoenen en een setje kleding. Het was hard 

werken, met name voor Marieke & Gentil, om het alle-

maal weer uit te zoeken voor alle kinderen, maar wat 

was het weer mooi om de “big smiles” te zien wanneer 

de schooltassen werden uitgedeeld! Het was ook de tijd 

om voorlopig weer even afscheid te nemen van de nu 

vier jongeren die naar een internaat gaan voor hun mid-

delbare school, zodat ze kunnen focussen op hun 

schoolwerk en niet afgeleid worden door hun lastige 

thuissituaties en slechte invloeden uit de omgeving. We 

wensen ze veel succes en zegen en kijken ernaar uit om 

ze met de kerstvakantie weer terug te zien!  
 

(Voorlopig) afscheid en een nieuw welkom 

Ondanks de mooie en feestelijke start van het nieuwe 

schooljaar, hebben we met een zwaar hart ook 

(voorlopig) afscheid moeten nemen van drie meiden die 

school en Embrace hebben verlaten. We blijven voor hen 

bidden dat God bij hen is, hen beschermd, en hun op het 

juiste pad houdt. De afgelopen zomervakantie hebben 

we ook vijf nieuwe kinderen mogen verwelkomen! Een 

aantal stafleden is in de wijk Buterere op huisbezoeken 

gegaan om te onderzoeken welke kinderen er echt baat 

bij zouden hebben en er voor gemotiveerd zijn om bij 

Embrace te komen. En deze vijf kinderen komen inder-

daad uit schrijnende situaties; een aantal zijn ook veel te 

klein voor hun leeftijd, waarschijnlijk door 

ondervoeding en slechte leefomstandigheden. 

Het is mooi om te zien hoe ze beginnen op te 

bloeien bij Embrace de afgelopen zomer en hoe 

de andere kinderen hen makkelijk opnemen in 

de Embrace familie.   
 

Zomervakantie 

Béni en Alexandra zijn van eind juni tot eind juli 

in Nederland geweest en hebben van een 

vakantie genoten met familie en vrienden. Het 

was fijn om even uit Burundi te kunnen zijn, waar 

het leven de maanden daar voorafgaand behoor-

lijk uitdagend was geweest met de brandstofcri-

sis, de slechte economische situatie, waardoor 

ook elektriciteit, internet -en watervoorzieningen 

regelmatig te wensen over laat. We voelen ons 

dankbaar en gezegend dat we de mogelijkheid 

hadden om weer even op te laden in Nederland!  
 

Het was een lange zomervakantie voor de 

kinderen waarin er helaas minder mogelijkheid 

was voor uitjes vanwege de aanhoudende brand-

stofcrisis in Burundi. Ook staf -en teamleden 

moeten daarom vaak veel moeite doen om zelf 

naar het Embrace huis in Buterere te kunnen 

komen: Er was maandenlang nauwelijks brand-

stof te krijgen, en bussen rijden dan ook niet. 

Gelukkig gaat het op het tijd van schrijven iets 

beter en hopen we dat dit aanhoudt. En gelukkig 

zijn er ook nog mooie activiteiten geweest: We 

hebben koekjes en cake gebakken, er is een 

tafeltenniscompetitie gehouden, de tante en 

moeder van Marieke zijn in augustus op bezoek 

geweest, en uiteindelijk konden we toch nog 

gaan zwemmen! 
 

En er is in de zomer niet stilgezeten om meer 

toekomstmogelijkheden te creeëren bij het Em-

brace huis. Zo is er een houtbewerkingsplaats 

gemaakt waar verschillende jongeren in de leer 

kunnen bij Faustin.  
 

* Het Project Embrace wordt ondersteund door een 

samenwerking van Stichting Coeur d’Afrique en Stich-

ting Embrace Burundi. 
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